
Wajétsee 5786 - 'En hij trok weg' 
Torah: Bereshiet 28:10-32:3 
Haftarah: Hosea 12:13-14:10 
Brit Chadasha: Johannes 1:19-52. 
  

  
Vorige week, werd Ja'aqof aan ons voorgesteld als een “volmaakt man, die in tenten verblijft” (Bereshiet 
25:27). Hij moet in ballingschap, alleen en met een lange reis voor de boeg.  
De wijzen hebben een chiastische structuur ontdekt in deze parasha.* 

A) Gen. 28:10-12—Ballingschap uit het Beloofde Land  
            B) Gen. 28:13-22—Een kolom, herinnering aan de getrouwheid van de Heilige  
                           C) Gen. 29:1-35—Ja'aqof werkt voor Rachel en Leah  
                                     D) Gen. 30:1-21—Ja'aqof vermenigvuldigde zich overvloedig  
                                                     E) Gen. 30:22-26—De geboorte van Jozef  
                                     D1) Gen. 30:25-43—Ja'aqof’s kudden vermenigvuldigden overvloedig  
                          C1) Gen. 31:1-42—Ja'aqof verdraagt zware arbeid onder Laban  
           B1) Gen. 31:45-32:3—Een kolom, herinnering aan de overeenkomst met Laban  
A1) Gen. 31:45-32:3—Terugkeer naar het Beloofde Land  
Lees Genesis 30:22-26. Het lijkt dat deze verzen de centrale as uitmaken!!! 
  
In de eenzaamheid komt de voortstuwende kracht. 
Ja'aqof werd weggestuurd om een echtgenote te vinden.  
Zonder de geschikte echtgenote zal hij zijn rol als uitverkoren zoon niet kunnen vervullen.  
Wegens de woede van zijn broer over de gestolen zegen, werd hij gedwongen om zonder bezit te vluchten. 
Hij vertrekt met enkel zijn zegen en zijn eerstgeboorterecht, maar met niets tastbaars aan overgehouden.  
Hoe zouden wij ons voelen? Je bent de uitverkoren zoon, gezegend met de belofte van het land Kanaän, 
maar moet vertrekken naar het Oosten. 
Ja'aqof moet toen zeer verward zijn geweest en behoefte gehad hebben aan geruststelling.  
De bemoediging waaraan Ja'aqof behoefte heeft zal de eerste nacht komen.  
G'd's voortstuwende kracht zal in de vorm van een droom komen. 
"Toen droomde hij, en zie, er werd een ladder gezet op de aarde, en zijn bovenkant bereikte de hemel; en 
daarop stegen de engelen van Elohim en daalden er langs af." (Gen. 28:12) 
In de droom, spreekt JHWH Elohim tot Ja'aqof in de vertrouwde verbondstaal van de eerstgeborene zegen en 
verzekert hem dat hij de volgende schakel in de ketting van de uitverkorenen is.  
Hij voorziet Ja'aqof ook van iets dat hij wanhopig op dit punt nodig had …. een persoonlijke waarborg van 
bescherming.  
Drie keer in Gen. 28:11, wordt naar de plaats als “plaats” (maqom) verwezen.  
Het wortelwoord van “plaats” (maqom) is qum en dat betekent “opstaan”, de verrijzenis voorafschaduwend!  

  
De ladder van het gebed. 
Nu zien wij ook in de gematria, een verband tussen de ladder en de berg Sinaï: Ladder - sulam heeft de 
getalswaarde 130 evenals Sinaï. Communicatie tussen G'd en de mens. 
Een ander woord met de waarde 130 is het Hebreeuws voor “vastgestelde tijden” = mo'eed. 
Drie keer per jaar, werd de Israëlieten bevolen om naar "deze plaats" te komen om de Eeuwige te ontmoeten 
om Zijn "vastgestelde tijden" te vieren.  
De ladder zelf wordt in bijna menselijke termen beschreven.  
Het begint op de grond, maar zijn hoofd (rosh) reikt tot de hemel.  

Jeshua verbindt Zich met deze ladder in Zijn gesprek met Nathanaël:  
"Jeshua zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem, "Zie, werkelijk een Israëliet, in wie geen 
bedrog is!" Nathanaël zei tegen Hem: "Hoe kent U mij?" Jeshua antwoordde en zei tegen hem: "Alvorens 
Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u." 
Nathanaël antwoordde en zei tot Hem: "Rabbi, U bent de Zoon van G'd! U bent de Koning van Israël!" 
 Jeshua antwoordde en zeiden tegen hem: "Omdat Ik u gezegd heb: ‘Ik zag u onder de vijgenboom,’ gelooft 
u? U zult grotere dingen zien dan deze."  



En Hij zei tot hem: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen; Van nu af aan zult u de hemel geopend zien en de 
engelen van G'd opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen."  (Joh.1:47-52.) 
  
De droom van de ladder met engelen die opstijgen en afdalen, is een beeld van de Eeuwige die een 
communicatielijn tussen hemel en aarde realiseert.  
In de Tuin van Eden, konden Adam en Eva rechtstreeks tot hun Schepper komen.  
Maar de zonde verbrak die verbinding, en de Vader trok Zich terug in de hemel.  
Zijn dienende engelen bleven doorgaan met Zijn werk voor hen die geloofden.  
De Tabernakel in de woestijn bewerkte een gelijkaardige verbinding tussen het aardse en het hemelse.  
Elk van deze beelden verwijzen naar de Messias.  
Wegens Jeshua kunnen wij nu toegang hebben tot de Allerhoogste in de hemelse gewesten.  
Hoe doen wij dit?  
Bidden* en het houden van de geboden, het vieren van de mo'eed is een aardse manier van een geestelijke 
verbinding maken.  
  
De studie van Ja'aqov’s leven is belangrijk om te leren navigeren door de uitdagingen van de ballingschap 
heen. Charan was de wereld van Laban. Het was de plaats van de wereldse invloed en misleiding.  
Dit is ook de tijd waar wij in leven. Wat we nodig hebben is te verlangen om aan te sluiten bij het Land van 
Zegen en Belofte!  

  
"Ik zal hen vrijwillig liefhebben." 
Als Hosea alle zedelijke, maatschappelijke en politieke verdorvenheid aan de kaak heeft gesteld, om daarna 
het accent te leggen op de godsdienstige ontrouw van het volk, blijft Hosea uiteindelijk bekend staan als de 
profeet van de liefde. (Hooshe'a = verlossing) 
Met zijn nadruk op de liefde van G'd die wederliefde oproept, grijpt Hosea al vooruit op de boodschap van 
de apostel Johannes. (1 Joh. 4:7-14) 
G'd is de bron van alle ware liefde; wie niet liefheeft leeft in tegenspraak met het wezen van G'd. 
Hij zal Israëls afkerigheid genezen en voor hen zijn als de dauw. (Hosea 14:5-10) 
'De weg van de liefde kent geen afstand.' 
Jeshua is onze 'Luchtbrug' tussen hemel en aarde; Hij identificeerde Zichzelf als de verbinding - als 
geestelijke ladder - tussen Zijn Vader en de mensheid. 
En dit is Zijn gebod - Joh.15:12;  "dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb." 

Fêdde. 

Bronnen; De Studie Bijbel, 'Messiaans het levend water' - Ardelle en Tony Robinson en mijn eigen gedachten. 

  
* De Bijbel is niet alleen een bron van wijsheid, maar ook een meesterwerk van taal en poëzie. Een van de 

meest fascinerende literaire technieken die we in de Bijbel tegenkomen, is het chiasme, ook wel 
kruisstelling genoemd. Deze stijlfiguur, die je onder andere kunt vinden in Psalmen zoals 8, 9 en 109, 
creëert een prachtige symmetrie in de tekst. Bij een chiasme wordt de volgorde van woorden of ideeën 
omgekeerd, waardoor er een spiegelbeeld ontstaat. Dit zorgt niet alleen voor een sterk visueel en retorisch 
effect, maar benadrukt ook de kern van de boodschap. 

   https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/48229-chiasme-of-kruisstelling-in-de-bijbel-psalm-8-9-en-109.html 
  
* "Gebed is niet het middel om onze wil te verwezenlijken, maar het middel dat G’d gebruikt om 
onze wil op orde te brengen zodat wij met blijdschap Zijn wil ontvangen." Ravi Zacharias 1946-2020. 


