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Ha'azinoe is een gebed-gedicht dat Mosjè voordraagt voor het volk Israël net voordat hij de berg Newo 
beklimt, waar hij zal sterven. 
In deze verzen verklaart Moshè dat 
− G'ds werken zijn volkomen zijn en rechtvaardig 
− hij zegt dat zij de herinnering moeten bewaren aan hun geschiedenis 
− en zich bewust moeten blijven van hun speciale relatie met Hem 
− G'd, zegt Moshè, had het volk vanwege ontrouw herhaalde malen kunnen wegvagen 
− maar dat Hij Israël steeds weer redt voor vernietiging 
− en tenslotte wordt Moshè opgedragen de berg Newo te beklimmen, vanwaar hij Erèts Jisraël kan zien.  
Dit is de plek waar hij zal sterven, door de 'mond van de Eeuwige' -al'pi Adonai. 
'Mosheè stierf pijnloos en vredevol door de goddelijke zoen', mitat neshika. (Rashi) 

  
Als G'ds werken rechtvaardig zijn, hoe zit het dan met het kwaad? 
“Ha'azinoe – ha'shamajim , luister hemel – we'adabeerah – ik zal spreken, we'tishma ha'aretz – luister 
aarde, imreey pi – woord/bevel uit mijn mond.” 
Zo begint deze sidra met het misschien zingende gebed/gedicht; hemel en aarde worden tot getuigen 
genomen voor G'ds trouw en de ontrouw van het volk. 
Twee keer 'luister' maar de eerste keer is het ww. 'azan'; neig uw oor/gehoorzaam. 
Het Bijbels Hebreeuws kende geen woord voor 'gehoorzamen', maar 'azan' heeft alles te maken met gehoor 
geven aan! (bij 'luister aarde' herkennen we het woord Shama – horen/luisteren) 
Ozen, met dezelfde letters maar met een andere beklinkering betekent 'oor/luisterorgaan' maar subjectief is 
het ook 'het oor ontbloten als ontvanger van goddelijke openbaring.' 
  
Maar dan koppelen we de teksten van 32;4, 6, 39, 41 en 43 aan elkaar; G'd is rechtvaardig , Hij schiep en 
houdt alles in stand maar ook “Ik laat sterven, Ik geef leven, Ik sla wonden, Ik genees.” 
Het is een complex beeld; kan G'd tegelijkertijd rechtvaardig en gewetensvol zijn, en wonden slaan en 
genezen? Op welke manier moeten wij dat begrijpen? 
Vroeger en nu wordt de vraag gesteld; 'Waar is G'd? Als G'd volmaakt is, waarom is de geschapen wereld 
dan zo onvolmaakt? 
Waarom kwetsen mensen elkaar? Waarom laat een rechtvaardige G'd honger, oorlog en ziekte gebeuren? 
Waarom laat Hij toe dat er gemarteld wordt, waarom worden kinderen misbruikt?' 
In de eerste plaats; Hij is de Eeuwige, Schepper, Hij is soeverein, heeft het hoogste gezag; 
“Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Eeuwige,”  
Jes. 55:8.  
  
Ondanks de ellende die Israël heeft mee gemaakt hebben velen, vastgehouden aan aan het godsvertrouwen 
zoals dat door Moshè onder woorden is gebracht. 

In de donkerste perioden van vervolging hebben de Joden hun vertrouwen in de uiteindelijke gerechtigheid 
van G'd beleden. Voor de deuren van de gaskamer sprak menigeen 'Ani me'ammiem'; 
“Ik geloof volledig vastberaden in de komst van de Messias en ook wanneer Hij zich op doet wachten, 
ondanks geloof ik, ondanks dat zal ik verlangen naar Hem, Hij die elke dag kan komen.” 

Men denkt ook dat G'ds rechtvaardigheid wordt gematigd door Zijn barmhartigheid en liefde, die minstens 
zo essentieel zijn. Zij baseren hun zienswijze op Ex. 34:6,7, waar de 13 eigenschappen van Zijn 
barmhartigheid aan Moshè wordt doorgegeven. 

Ook de psalmdichter van psalm 119  heeft deze visie in vers 64; 
“Eeuwige, de aarde is vol van Uw goedertierenheid; leer mij Uw verordeningen.” 



Hopen is verwachten wat wij niet zien. 
De rabbijnse verklaarders leren dat G'ds 'vermogen tot rechtvaardigheid (midat ha'din) en Zijn vermogen tot 
barmhartigheid (midat ha'rachamim) altijd tegelijkertijd werkzaam zijn.' 
Zonder hun verknoping zou de wereld niet kunnen blijven bestaan. 
Slechts door gelijktijdig de rechtvaardigheid en de barmhartigheid in te zetten, kan G'd de wereld scheppen 
en in stand houden. 
Deze gedachte werd naar voren gebracht en uitgewerkt door Hillel.* 
Hij stelt dat wanneer G'd oordeelt over de mensen of de wereld Hij 'de weegschaal laat doorslaan van de kant 
van het oordeel naar de kant van de barmhartigheid.' 
Een latere wijze -chacham- Rav schetst de situatie waarin G'd zegt; “Laat Mijn vermogen tot liefde sterker 
zijn dan Mijn vermogen tot woede.”  
Maar hoe moeten we dan het lijden van onschuldige mensen, van goede mensen zien? 
Als antwoord op bovengenoemde vragen gaven Torah verklaarders het antwoord dat het lijden in deze 
wereld wordt beloond in de komende wereld, in de olam haba. 
Zo'n soort pijn wordt door de rabbijnen jisoerin shel ahawa genoemd, het lijden ten gevolge van liefde en 
G'd, de Dajan ha'èmèt, de rechtvaardige Rechter. 
  
Paulus is er in Rom. 8:18 ook van overtuigd dat het lijden nu, niet opweegt tegen de komende heerlijkheid 
die aan ons geopenbaard zal worden. 

God is Liefde. 
Zo zien we ook bij vele profeten dat als het oordeel uitgesproken is, komt op het eind de barmhartigheid naar 
voren. Er komt een 'keer' in het lot van Zijn volk, een 'keer' in in het onnoemlijke lijden in de wereld.  
Dit komt van Godswege. 
Ons woord 'oordeel' en het Griekse woord 'crisis' zijn verwant en betekenen in de kern 'onderscheiden/
beslissen'. 
Hoewel 'crisis' vaak wordt geassocieerd met een negatieve noodsituatie, betekent het oorspronkelijk een 
moment waar iets op het spel staat en een beslissing moet vallen, wat ook een positief resultaat kan hebben. 
En dan komen we uit bij 'teshoeva'; terugkeer, inkeer of ommekeer; een proces van verandering dat inzicht, 
berouw, herstel en verzoening inhoudt. 
Het begrip 'teshoeva' (Gr.'metanoia) betekent vooral 'thuiskomst'. (Jes. 40:1-11; Hos.12:7 Luc.15) 
Dat is de menselijke keuze. De vrije keuze die wij genieten van de Schepper. 
“Wie niet liefheeft, kent G'd niet, want G'd is liefde.” 1 Joh.4:8 
Dit is een centraal aspect van G'd, het is de bron van waaruit Hij handelt en liefheeft, de basis voor de 
menselijke liefde tot G'd en voor elkaar. 
De zending van Jeshûa naar de wereld is een onderdeel van G'ds plan; zo kunnen wij deel krijgen aan deze 
gemeenschap. 
Teshoeva betekent ook 'antwoord'; wij zijn geroepen om G'd lief te hebben, want Hij heeft ons eerst lief 
gehad, en Hem lief te hebben met heel ons hart, ziel, verstand en kracht en de naaste als onszelf zoals Jeshûa 
ons leerde in Marcus 12:28-34 over het eerste van alle geboden. 
Volmaakte liefde verdrijft angst en wie nog angst kent door straf, heeft de volmaakte liefde van G'd nog niet 
begrepen. 
Ha'azinoe sluit aan bij Paulus zijn uitspraak in Rom.10:17; “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het 
gehoor door het Woord van G'd.” 

Dit is exact wat Jeshûa verkondigde; “Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij 
gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.”Joh. 12:49.  

Dat we onze oren ontbloten en luisterend antwoord geven. 

Fêdde. 

Bonnen; de Studie Bijbel. Torah Commentaar H. J. Fields, Rabbijn mr drs R.Evers en mijn eigen gedachten. 

* https://nl.wikipedia.org/wiki/Hillel 

Veel van de farizese standpunten en uitspraken uit de school van Hillel lijken als twee druppels water op die van 
Jeshûa. Zo is van Hillel, die zo'n dertig jaar eerder dan Jezus leefde, de uitspraak overgeleverd: "Wat jij niet wilt dat de 
mensen jou aandoen, doe dat ook een ander niet aan. Dat is de hele Tora, en de rest is er de uitleg van. Ga heen en 
leer de uitleg!" (vergelijk Matteüs 7:12).
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